
 

Zondag 13 april Palmpasen 
 

 
 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Koffie/ thee en limonade 

 
Na afloop van de optocht samen afsluiten in het 
Withmundi. Iedereen is van harte welkom.  

Rond 10.20 uur in optocht naar  
de kerk in Vierakker 

 
Rond 10.20 uur wandelen de kinderen (samen met de leiding) in 
optocht naar de Willibrorduskerk in Vierakker om deze te 
bewonderen en om naar het paasverhaal te luisteren. Ook 
ontvangen ze daar een palmtakje. Hierna keren de kinderen en de 
leiding terug naar de Protestantse Kerk om ook daar de 
palmpasenstokken te laten zien. Vervolgens maken ze een kleine 
ronde door het dorp. Afsluitend is er koffie/thee en limonade in het 
Withmundi achter de Protestante kerk. Iedereen is van harte 
welkom. 
  

Aanmelden 
 
We vragen u om uw kind op te geven vóór 8 april  i.v.m. met de 
hoeveelheid “broodhanen” die nodig zijn.      
Opgave kan via de kalender in Parro of b.aaldering@bsdegarve.nl 

9.30 uur palmpasenstok versieren in 
het Withmundi 

 
Voor alle kinderen in het dorp is er 13 april de gelegenheid om de 
palmpasenstok te versieren met hulp van een aantal vrijwilligers van 
de plaatselijke kerken. We doen dat in het Withmundi achter de 
Protestantse kerk. Het is de bedoeling dat de kinderen zelf een stok 
meenemen, die al versierd is met crêpepapier. Zondag 13 april 
versieren we de palmpasenstok verder. 
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